
Welkom

Lied 287: 1,2

Bemoediging, groet

Lied 287: 5

Kyriëgebed

Lied 23 uit Het liefste lied van overzee 2 (mel. Ld 1008)

Voer uw wereld naar de vrijheid!
Uit haar wanhoop opgestaan,
zal zij, haat en nijd te boven,
dan haar weg in vrede gaan.
Toon hoe liefde angst doet smelten,
hoop door goedheid kan ontstaan.

Wat het rijke leven dood maakt,
wijken zal het, wereldwijd:
trots op status, ras of scholing,
al wat met uw schepping strijdt.
Laat ons ogenblik van leven
vol zijn van gerechtigheid.

Schepper Gods, U die dit leven
met uw eigen Naam bedacht,
stel ons Christus’ weg voor ogen
die ons dichter bij U bracht;
dat de aarde door ons toedoen
haar bestemming vinden mag.

Lezing uit het Eerste Testament: 1 Sam. 17: 32-40, 48-51 (NBV21)

Lied 1012: 1,4,5

Lezing uit het Tweede Testamant: Lucas 6: 27-35 (NBV21)

Lied 1005: 1,2,5

Overdenking

Gezang 487: 1,3 (mel. Ld 221)

1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen,
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt.
Zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Collecte

Dankgebed en voorbeden, stil gebed
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Zegen


